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Witte Donderdag 
‘Zie toch hoe goed het is; broeders en zusters tezamen’  

  

VOORBEREIDING 
  

 Welkom en mededelingen 

 Moment van stilte 

 Zingen Psalm 146 ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’: 1 en 4 

 Openingswoorden 

 Zingen Lied 103a ‘Loof nu, mijn ziel, de Here’: 1 en 4  

 Gebed & Inleiding op de dienst 

 Zingen Lied 788 ‘God die in het begin’: 1 t/m 3 

 1e lezing  Exodus 12 (selectie van verzen) 

 Zingen Lied 395 ‘Op de avond toen de uittocht’: 1 t/m 4 

 2e lezing Johannes 13, 1-10 

 Zingen Lied 568a ‘Ubi caritas’ (5x) 

 Rond de tafel 

 Avondmaalslezing: Matteüs 26, 26-29 

  

 Zingen Lied 377 'Zoals ik ben, kom ik nabij': vers 1 t/m 5 

  

 Delen van brood en wijn 

 
 



  

 Lied van lof en dank: 413 ‘Grote God, wij loven U’: 1 t/m 3 

 Collecte onder orgelspel 

 Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk uitgesproken ‘Onze Vader’  

  

UITEENGAAN IN DE NACHT 
  

 Lezing uit Johannes 13, 33-35 

  

 Zingen Psalm 133 ‘Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen’: 1 

 Zegen  

 Slotwoorden uit Matteüs 26 vers 30: “Nadat ze de lofzang  

hadden gezongen, vertrokken ze, de nacht in.” 
 *    *    * 

 In stilte verlaten we de kerk 

 

  
  
  
  
  
  
  

 


