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Orde van dienst, 28 mei 2023 – Johanneskerk Top & Twel 

Pinksteren – ‘Wie roept?’ 

(her)bevestiging en aftredende ambtsdragers 
 

 

• Orgelspel 

 

• Lied 693 ‘Wij vieren vandaag het feest’ 
 

Wij vieren vandaag het feest 

van het verschijnen van de Geest 

in vuur en wind, in tongen, 

in talen. 

 

• Welkom en mededelingen 

 

 

INTREDE 

 

• Moment van stilte 

 

• Lied ‘Er komen stromen van zegen’ (Joh.de Heer 57): 1, 2 en 3 
 

1. Er komen stromen van zegen, 

dat heeft Gods woord ons beloofd, 

stromen, verkwikkend als regen, 

vloeien tot elk die gelooft. 

 

Refrein: Stromen, stromen van zegen, 

komen als plasregens neer. 

Nu vallen drupp’len reeds neder, 

zend ons die stromen, o Heer. 

 

2. Er komen stromen van zegen, 

heerlijk verkwikkend zal ’t zijn, 

op de valleien en bergen, 

zal er nieuw leven dan zijn. 
 

Refrein 

 

3. Er komen stromen van zegen, 

zend ons die heilstroom nu neer, 

geef ons die grote verkwikking, 

geef z’ ons voortdurend, o Heer. 
 

Refrein 
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• Bemoediging en groet 

 

• Gebed  

 

• Lied 687 ‘Wij leven van de wind’: 1 en 2  

 

1. Wij leven van de wind 

die aanrukt uit den hoge 

en heel het huis vervult 

waar knieën zijn gebogen, 

die doordringt in het hart, 

in de verborgen hof, 

en uitbreekt in een lied 

en opstijgt God ten lof. 

 

2. Wij delen in het vuur 

dat neerstrijkt op de hoofden, 

de vonk die overspringt 

op allen die geloven. 

Vuurvogel van de vloed, 

duif boven de Jordaan, 

versterk in ons de gloed, 

wakker het feestvuur aan. 

 

• Inleiding op de dienst 

 

• Gedicht ‘Wat altijd is geweest – lied van vandaag en morgen’                                                 

(Huub Oosterhuis, Lied 689:1) 

 

Wat altijd is geweest, 

het waaien van de Geest 

gebeurt aan ons vandaag. 

Dat vuur van het begin 

wij ademen het in, 

Gods woord dat antwoord vraagt. 
 

Die in de stilte sprak, 

het noodlot onderbrak 

en baande nieuwe wegen, 

Hij is nog niet verstomd, 

Hij zoekt naar ons, Hij komt 

in mens na mens ons tegen. 
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HET WOORD HOREN 

 

• Eerste Schriftlezing: Exodus 3: 1-12a 

 

• Lied 792 ‘Kom, God, en schrijf uw eigen naam’: 1 en 3 

 

1. Kom, God, en schrijf uw eigen naam 

als licht over ons uit! 

De naam, die, dag en nacht vooraan, 

de hoogste weg wijst om te gaan, 

de naam die liefde luidt! 

 

3. Verlaat niet, wat uw hand begon, 

o God, ontbreek ons niet! 

Straal in ons leven als de zon, 

Gij, van de liefde zelf de bron, 

de adem van ons lied! 

 

• Tweede Schriftlezing: Handelingen 2, 1-8 

 

• Lied 680 ‘Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods’: 1, 4 en 5 

 

1. Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods, 

daal neder waar Gij wordt verwacht. 

Verschijn, lichtengel, in de nacht, 

van onze geest, verward en trots. 

 

4. Hoor, heilige Geest, wij roepen U! 

Kom, wees aanwezig in het woord; 

wek onze geest, opdat hij hoort, 

wek ons tot leven, hier en nu. 

 

5. O heilige Geest, wij zijn verblijd: 

Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 

legt zelf dit lied ons in de mond, 

ten teken dat Gij bij ons zijt. 

 

• Overdenking 

 

• Lied ‘Waar je woont op deze wereld’                                                                                            

(melodie: ‘Alle Menschen werden Brüder’ – Beethoven): 1, 2 en 3  
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1. Waar je woont op deze wereld, 

tussen bloemen of beton, 

elke dag is er nieuw leven, 

elke dag een nieuwe zon, 

elke dag een nieuwe kans ook 

om opnieuw op weg te gaan 

en te zoeken naar het wonder 

van de Heer in ons bestaan. 

 

2. Waar je woont op deze wereld, 

tussen bloemen of beton, 

tussen haat of tussen liefde, 

elke dag is er een zon, 

elke dag een nieuwe kans ook 

’t woord van Christus te verstaan, 

door de ogen van de ander 

kijkt de Heer ons steeds weer aan. 

 

3. Waar je woont op deze wereld, 

tussen bloemen of beton, 

tussen twijfel, tussen hopen, 

elke dag is er een zon. 

Elke dag een nieuwe kans ook 

samen weer op weg te gaan, 

samen werken in zijn liefde, 

samen werken in zijn naam. 

 

 

AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 

 

Afscheid ambtsdragers 

 

De aftredende ambtsdragers zijn:  

❖ Trees Brouwer-Hofstee, 8 jaar diaken geweest 

❖ Reinold de Schiffart, 6 jaar diaken geweest (in duo-functie met Harmke) 

❖ Sieds Laanstra, 5 jaar kerkrentmeester geweest 

❖ Joke Overwijk-van der Velde, 4 jaar diaken geweest 

 

• Persoonlijke woorden (door de voorzitter van de kerkenraad) 

 

De aftredende ambtsdragers gaan staan 

 

Voorganger: Geliefde broeders en zusters, wij laten jullie gaan en zeggen jullie dank voor 

de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee jullie de dienst in Christus’ kerk 
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als ambtsdragers vervuld hebben. Wat blijft, is de verbondenheid met het 

ambt waarin alles wat vertrouwelijk tot jullie is gekomen vertrouwelijk zal 

blijven, ook na je afscheid. 

 

• Gebed 

Voorganger: Het past ons, Heer onze God, U dank te zeggen voor de toewijding van 

degenen die nu hun ambt neerleggen. Voor hun volharding en trouw prijzen 

wij U, Bron van ons leven. Bevestig het werk van onze handen, ja het werk van 

onze handen, bevestig dat. U die blijkens de kracht die in ons werkt, bij 

machte zijt oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, U zij de 

heerlijkheid tot in alle eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

• Lied 695 ‘Heer, raak mij aan met uw adem’: 1, 3, 4 en 5 

 

1. Heer, raak mij aan met uw adem, 

reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht. 

 

3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant. 

Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand. 

 

4. Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 

 

5. Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht! 

 

Bevestiging en herbevestiging ambtsdragers  

 

Voorganger: Gemeente, de kerkenraad heeft aan jullie de namen bekend gemaakt van 

degenen die bevestigd dan wel herbevestigd zullen worden in de ambten van 

diaken en ouderling (met bijzondere opdracht), te weten: 

 

❖ Harmke de Schiffart-de Groot: in het ambt van diaken (verlenging max. 2 jaar) 

❖ Foekje Veldhuis-Brouwer: in het ambt van diaken (verlenging max. 2 jaar) 

❖ Jan Germ Brouwer: in het ambt van ouderling-kerkrentmeester 

❖ Kees van Stralen: in het ambt van ouderling-scriba 
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Voorganger: Tegen de bevestiging van deze ambtsdragers zijn geen bezwaren ingebracht. 

Zij mogen dus bevestigd/herbevestigd worden in het ambt waartoe de kerk 

van Christus hen geroepen heeft. 

 

Voorganger: Loven wij de Heer! 
 

Allen:   Wij danken God. 

 

• Opdracht (voorgelezen uit het Dienstboek van de kerk) 

 

• Lied 840 ‘Jo, myn Hear, sizze ‘kom’ en ik kom’: 1, 2 en 3 

 

1. Jo, myn Hear, sizze ‘kom’ en ik kom 

want myn libben is ûnder de machten steld 

fan de Hear dy’t myn dagen en nachten telt 

en de Hear seit ‘kom’ en ik kom. 

 

2. Jo, myn God, sizze ‘gean’ en ik gean, 

ja, ik gean op jo wurd. Gean mei my op reis, 

wês de geast om my hinne, it wurd yn myn fleis, 

wês de azem dêr’t ik út ûntstean. 

 

3. Want Josels komme, Hear, as ik rop. 

Ik rop ‘kom’ en jo komme, jo bloed wurdt wyn 

en jo lichem wurdt brea en myn honger ferdwynt 

en Jo steane_as in liet yn my op. 

 

De te bevestigen ambtsdragers komen naar voren 

 

• Geloften en herbevestiging: 

 

Voorganger:  Harmke en Foekje, jullie zijn eerder al bevestigd én herbevestigd in het ambt. 

Jan Germ en Kees, dat geldt – met wat jaren ertussen – voor jullie ook. Jullie 

hebben toen uitgesproken dat, in overstemming met de bijbel als bron van 

ons geloof, jullie je willen inzetten voor het goede en jullie je willen verzetten 

tegen datgene dat strijdig is met de liefde van God. Jullie hebben beloofd 

geheim te zullen houden wat vertrouwelijk tot jullie mocht komen en dat we 

ons in onze taken houden aan de orde van de kerk. 

 

Nu jullie (her)bevestigd worden stel ik nogmaals deze vragen: 

 

Geloof je dat je door God zelf tot deze dienst bent geroepen,  

dat Hij het is die jou – ook in deze hernieuwde termijn – draagt? 
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Aanvaard je het Woord van de Ene als de bron van het geloof; als brood uit de 

hemel en water in de woestijn om van daaruit te leven en deze gemeente te 

dienen? 

 

Wil je de mensen – en de taken en de vragen – die op jouw weg komen 

liefdevol tegemoet treden in de Geest van Jezus en wil je handelen naar wat je 

goed acht betrouwbaar voor God en mensen, met inzet van al je gaven? 

 

Beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? 

 

En beloof je geheim te houden al wat je in vertrouwen ter kennis komt, en te 

spreken waar onrecht geschiedt? 

 

De ambtsdragers geven één voor één antwoord en ontvangen daarna de zegen 

 

• Aanvaarding en verwelkoming 

 

Voorganger: Gemeente, dit zijn jullie nieuwe en herbevestigde ambtsdragers die de 

gemeente willen dienen met hun gaven. Dankbaar mogen wij zijn met hun 

talenten en hun antwoord op het roepen. Uit jullie midden zijn zij opgestaan 

daarom aan jullie als gemeente de vraag: 

Willen jullie hen in jullie midden blijvend ontvangen, hen voeden en 

bemoedigen en hen hooghouden in hun ambt? 
 

Allen:   Ja, dat willen wij van harte.  

De aanvaarding en de vreugde worden bekrachtigd met een applaus. 

 

• Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (in drie talen) 

 

Neem mij aan zoals ik ben; 

Zuiver uit wie ik zal zijn; 

Druk uw zegel op mijn hart 

en leef in mij. 

 

Take, o take me as I am; 

summon out what I shall be; 

set your seal upon my heart  

and live in me. 

 

Nim my, nim my sa’t ik bin; 

wiis my hoe’t ik wêze sil; 

set jo segel op myn hert 

en libje yn mei. 
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ANTWOORDEN

 

• Gebeden: dank- en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader 

 

• Collecteren 

 

• Slotlied 672 ‘Kom laat ons deze dag’: 1, 2, 3 en 7 

 

1. Kom laat ons deze dag 

met heilig vuur bezingen 

en met vernieuwde vreugd, 

want God deed grote dingen. 

Eens gaf de heilige Geest 

aan velen heldenmoed. 

Bid dat Hij ons vandaag 

verlicht met Pinkstergloed. 

 

2. O Geest der eeuwigheid, 

gij Trooster aller tijden, 

deel thans uw zegen uit 

aan wie uw komst verbeiden. 

O heldere fontein, 

die uit Gods tempel welt, 

gij wordt een brede stroom 

die met de eeuwen zwelt. 

 

3. In ’t lichaam van de Heer 

tot leden uitverkoren, 

zijn wij door uwe kracht 

als kinderen nieuw geboren. 

Deel van uw gaven uit, 

wees met uw kracht nabij. 

Dat ieder op zijn plaats 

een levend lidmaat zij. 

 

7. Wie ’s Heren Geest bezielt, 

wie ’s Heren woord doet zingen, 

wie met ons vieren wil 

het feest der eerstelingen, 

die stemme met ons in 

en prijze Gods verbond 

dat Hij vandaag vernieuwt 

en elke morgenstond. 

 

UITEENGAAN 

 

• Zegen 

 

• Orgelspel 


