
Orde van dienst zondag 13 april 2025. Aanvang: 9.30 uur. 
Johanneskerk Oppenhuizen 

 
6e zondag van de veertigdagentijd - Palmpasen 

 

Thema van deze dienst: ‘Wie bevrijdt ons?’ 
 
 

• Orgelspel voor de dienst 

 
BINNENKOMEN   

• Aansteken Paaskaars  

• Stilte 

• Aanvangslied Psalm 118 (De Nieuwe Psalmberijming): 5 en 7 – staande

5. Zet nu de tempeldeuren open, 
de poort van de gerechtigheid. 
Dan zal ik blij naar binnen lopen, 
op weg naar Hem die mij bevrijdt. 
Daar gaan rechtvaardigen naar binnen; 
ze gaan de poort al zingend door. 
Met U, HEER, mocht ik overwinnen; 
daar dank ik U van harte voor! 

7. Wij zegenen de grote koning 
die komt in naam van God, de HEER. 
Vier nu het feest mee in zijn woning; 
leg offergaven voor Hem neer. 
Mijn God, ik zal U dank bewijzen, 
met groene twijgen in de hand. 
Laat iedereen zijn goedheid prijzen; 
zijn liefde houdt voor eeuwig stand. 

• Bemoediging en groet – staande 

• Gebed 

• Lied 1008: 1, 2 en 3 

• Aandacht voor de liturgische bloemschikking 
 
 
HET WOORD HOREN 

• Eerste lezing: Jesaja 50, 2c-5a 

Zou mijn arm te kort zijn om te bevrijden? 
Ontbreekt het mij aan kracht om te redden? 
Alleen al door te dreigen laat ik de zee droogvallen 
en vorm ik rivieren om tot woestijn, 
waarin de vis stinkt door gebrek aan water 
en van dorst sterft. 
 



Ik kan de hemel in duisternis hullen 
en hem bekleden met een rouwgewaad. 
 
God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, 
waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. 
Elke ochtend wekt hij mijn oor, 
zodat het toegerust is om aandachtig te horen. 
God, de HEER, heeft mijn oren geopend. 
 

• Lied 552: 1 en 3 

• Tweede lezing: Lucas 19, 37-42 

Toen Jezus op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol 
vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze 
riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer 
aan de Allerhoogste!’ Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw 
leerlingen.’ Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het 
uitschreeuwen.’ Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon Jezus te huilen over het lot 
van de stad. Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat 
blijft voor je verborgen, ook nu. 
 

• Lied 550: 1, 2 en 3 

• Overdenking  

• We luisteren naar: Houd moed | Petrus in het land 
https://www.youtube.com/watch?v=QdVtcRLFo_c&t=143s  

 

ANTWOORDEN 

• Pastorale afkondigingen 

• Gebeden, afgesloten met het uitgesproken ‘Onze Vader’ 

• Collecteren 

• De kinderen komen binnen met hun Palmpasen-takken 

• We zingen: ‘Palmpasen’ – Elly en Rikkert 
https://www.youtube.com/watch?v=zsTq_DSEI10    
 
2x  Wij zwaaien met takken 

En pakken de kleden 
En spreiden ze uit op de straat 
Waar zachtjes en nederig 

https://www.youtube.com/watch?v=QdVtcRLFo_c&t=143s
https://www.youtube.com/watch?v=zsTq_DSEI10


Jezus de Vredevorst 
Langs de wegen gaat 

 
En wij zingen prijs Zijn naam 
Hosanna prijs Zijn grote naam 
Wij zwieren met palmen 
Met bloemen en halmen 
En sieren de straten voor Hem 
Hij komt op een ezeltje 
Jezus de Vredevorst 
In Jeruzalem 
 
Hosanna, hosanna, hosanna ………… 
 
UITEENGAAN 

• Slotlied 675: 1 en 2 – staande 

• Zegen en gezongen ‘amen’ (Lied 431c) – staande 

• Orgelspel 

 

 

 


