
Liturgie voor zondag 3 december 2023 in de kerk van Top en Twel.  

Het is de eerste advent en het Heilig Avondmaal zal worden bediend.  

 

VOORBEREIDING.  

 

Lied voor de dienst: Lied 440:1,2,3. 

1. Ga, stillen in den lande 

2. Vat moed, bedroefde harten,  

3. Wees onbezorgd, gij armen,   

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.  

 

Stilte.  

 

Zingen: Liet/Psalm 25: 1, 2,3.  

1.Hear, myn God, wol my bewarje 

2. Lit my, Hear, Jo wegen witte, 

3. Lit jo Heil oer my ferrize.  

 

Bemoediging en groet.  

 

Gebed aan het begin.  

 

Zingen: Lied 439:1,2.  

1. Verwacht de komst des Heren, 

2. Bereid dan voor zijn voeten.  

 

Aansteken van de eerste adventskaars.   

 



Projectlied: “Een kaars gaat er nu branden”.   voorgespeeld door de organist.   

Daarna zingt de gemeente couplet 1   

 

Kyriegebed.  

 

Zingen: Lied 444: 1,2,3.5 

1. Nu daagt het in het oosten, 

2. De duisternis gaat wijken  

3. Zij die gebonden zaten 

5. Reeds daagt het in het oosten,  

 

HET WOORD.  

Gebed van de zondag.  

 

Lezen: Lucas 1:5-25  

Zingen: Lied 464:1,2,10  

1. Een engel spreekt een priester aan. 

2. Soms staat de hemel op een kier: 

10. De hemel zingt de aarde voor.  

 

Uitleg en verkondiging.  

 

Meditatief voorspel op lied 463.  

Zingen: Lied 463:1,2,6,8 

 

1. Licht in onze ogen, 

2. Als der mensen trooster 

6. Kyrie eleison, dat Gij U erbarmt,  

8/ Kyrie eleison, wees genadig, Heer!  



DE TAFEL   

 

Nodiging.  

 

Vredegroet.  

 

Collecte.    

Tijdens de collecte zingen we: Lied 385: 1,2,3,4.  

1. De tafel van samen, de tafel is gedekt, 

2. Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood. 

3. De tafel van samen, de tafel van het goed. 

4. Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.  

 

(De diakenen aan tafel nodigen).  

 

 

Wij bidden Tafelgebed 11 uit ons dienstboek: Met heel de gemeente (Voor de advent, p. 

238.  

 

Vg.: De Heer zij met u 

Allen: Zijn Geest in ons midden. 

Vg.: Heft uw harten omhoog 

Allen: Wij heffen ons hart op tot God.  

Vg.: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen.  

 

Vervolg tafelgebed.  

 

Zingen: Lied 405: 1,4.  

1. Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig, 



vroeg in de  morgen worde U ons lied gewijd.  

4. Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig 

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.    

 

Vervolg tafelgebed.  

 

Wij bidden samen het Onze Vader.  

 

Gemeenschap van brood en wijn. 

 

Gebed na de maaltijd.  

 

Slotlied: Lied 442.  

1. Op U, mijn heiland, blijf ik hopen. 

2. Vervul, o Heiland, het verlangen.  

 

Zegen.  

Gemeente: Amen(3x).  


