Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel,
gebroken wordt wij een gebouw hebben van God,
een huis niet met handen gemaakt maar eeuwiq in de hemel.
2 Korinthiérs 5: 1

Na een gezegend leven heeft de Here tot zich genomen
onze lieve vader, grootvader en overgrootvader

"God is het begin en het einde.” Cornelis Valkenburg

v« Renswoude, 1 april 1926 + Joure, 12 juli 2021

Sinds 10 juli 2004 weduwnaar van Plona op 't Land.

Henk en Susan

Gerda en Albert

Gert en Nel

Henriétte en Dick

Paulien en Norbert

Hijmen en Petra

Yvonne en Henk

Erik en Gerda

klein- en achterkleinkinderen

De dankdienst voor zijn leven zal plaatsvinden op vrijdag 16 juli a.s.
om 14.00 uur in de kerk van de Vrij Evangelische Gemeente "De Brug",
aan de Brugstraat 3 te Joure. Vanaf 13.30 uur kunt u afscheidnemen.
De familie vraagt u een thuisgeschreven condoléance mee te nemen.

Na de dienst van Woord en Gebed brengen we onze vader en grootvader
naar zijn laatste rustplaats op de algemene begraafplaats "Westermeer".

Correspondentieadres: H. Eekhof-Valkenburg, de Ulekamp 34, 8501 NP Joure



