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• Orgelspel 
 
• Lied voor de dienst: Lied 981 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’: 1, 2, 4 en 5 
 
• Welkom en mededelingen  
 
 
INTREDE 
 
• Moment van stilte 
 
• Zingen. Psalm 103 ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’: 1, 3 en 9 
 
• Bemoediging en groet 
 
• Gebed 
 
• ‘Zoals klei in de hand van de pottenbakker’ – Elly en Rikkert 
 https://www.youtube.com/watch?v=JFFDnFPvVGk  
  
• Moment voor jong & oud 
 
•  Lied ‘Wij gaan voor even uit elkaar’: 1, 2 en 3 
 
• De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
 
HET WOORD HOREN 
 
• 1e lezing: uit de brief aan de Romeinen, hfst. 9 vers 9-12 & 19-21 
 
• Lied 827 ‘Mensen, wij zijn geroepen om te leven!’: 1, 3 en 4 
 
• 2e lezing: uit de eerste brief van Petrus, hfst. 3 vers 21 t/m hfst. 4 vers 2 
 
• ‘Lied bij de doop/Verbonden met vader en moeder’ – Geroepen om te zingen 79: 1 t/m 4 
 
• Overdenking 
 
• Orgelspel 
 
• Lied 838 ‘O grote God die liefde zijt’: 1 (allen), 2 (vrouwenstemmen), 3 (mannenstemmen), 4 

(allen) 
 
 
DE DOOP 
 
• De kinderen komen terug van de kindernevendienst en brengen water naar het doopvont 
 
• De dopeling komt binnen onder het zingen van ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’,  

Lied 218: 1, 2, 3 en 5  
 

https://www.youtube.com/watch?v=JFFDnFPvVGk
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•  We verwonderen ons over het water (kinderen komen erbij staan) 
 
• Onderwijzing 
 
‘Maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de 
heilige Geest.’ Gehoorzaam aan deze opdracht wordt in de kerk de heilige doop bediend aan kleine 
en grote mensen.  
Wie gedoopt wordt in de naam van de Vader, ontvangt het teken dat God eeuwig van je houdt.  
Wie gedoopt wordt in de naam van de Zoon, ontvangt het teken dat je altijd opnieuw mag beginnen, 
wat er ook gebeurt in je leven.  
Wie gedoopt wordt in de naam van de heilige Geest, ontvangt de belofte dat troost en kracht, 
inspiratie en bemoediging nooit ver weg zijn.  
Want in God is alles licht.  
 
• Presentatie en vragen (de ouders komen naar voren)  
 
Voorganger:   Voor wie verlangen jullie de doop?  
Ouders:   Wij verlangen de doop voor . . . . .  
 
Voorganger:  
1. Geloven jullie dat wij allen, zo ook jullie kind, een kind van God is?  
2. Geloven jullie dat wij allen, zo ook Durk wordt uitgenodigd om Jezus te volgen op de weg van het 
goede leven die Jezus ons voorgaat? 
3. Beloven jullie om Durk voor te gaan op die weg van het geloof: om hem als kind van God het goede 
voor te leven, hem in liefde op te voeden, van hem te leren, en zijn leven te verbinden aan de 
verhalen van God met Zijn mensen?  
 
Wat is daarop jullie antwoord?  . . . . .  
 
• Lied van belijden (staande gezongen): Lied 340b ‘Ik geloof in God de Vader, de Almachtige’ 
 
• Doopgebed  
 
• Doop en handoplegging  
 
• Aansteken van de doopkaars aan het licht van de Paaskaars 
 
• Gedicht 
 
de gemeente gaat staan 
 
• Verwelkoming  

V.  Gemeente, draag de dopeling, en zijn ouders, in uw gebeden en ga met hem de weg van 
Gods liefde. 

G.  Welkom, kind van God,  
Welkom in de kerk van Christus,  
Wereldwijd en in ons midden.  

V.  Gemeente van Christus, wilt u de jonge dopeling naar uw  
vermogen helpen groeien in het geloof en met elkaar de weg  
van het Koninkrijk zoeken, ontdekken en volgen? 

G.  Ja, dat willen wij. 
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V.  De vrede van de Heer is altijd met u. 
G.  En met uw geest. 
V.  Danken wij de Heer. 
G.  Wij loven God. 
 
de gemeente mag gaan zitten  
 
• Verwelkoming en doopfelicitaties door de kindernevendienst  
 
• Lied ‘De Here zegent jou’ (tekst en muziek van Marcel Zimmer) 

https://www.youtube.com/watch?v=EbQ5Z1Ba4_Q&t=37s  
 
 
GEBEDEN, GAVEN, UITEENGAAN 
 
• Gebeden: dank- en voorbeden, stil gebed en het   

gezongen Onze Vader (versie van Elly en Rikkert) 
https://www.youtube.com/watch?v=dSLTUwHgMlU 

 
• Inzameling van de gaven onder orgelspel 
 
• Slotlied: ‘Van A tot Z’ – Marcel en Lydia Zimmer 

https://www.youtube.com/watch?v=LltBkakvlOE  
 

• Zegen en gezongen ‘amen’ 
 
• Bij het uitgaan; bij het elkaar groeten en het feliciteren van de doopouders worden deze drie 

liederen afgespeeld via de beamer: 
 

- ‘Call the man’ – Céline Dion  
https://www.youtube.com/watch?v=EG8kYMBzRE0&t=59s  
of deze https://www.youtube.com/watch?v=rq9_DMbrmpA  
 

- ‘Ik wens jou’ – Trinity 
https://www.youtube.com/watch?v=4ruhGRNYmN4  
of deze https://www.youtube.com/watch?v=G9Ns5fC8CuM  
  

- How long will I love you – Ellie Goulding 
https://www.youtube.com/watch?v=an4ySOlsUMY  
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